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Evelien Groeneveld 

Bij het zien van dit fort in zee, moest ik direct denken aan het Mont Saint-Michel. 

Dit kasteel in zee wil ik aankomende vakantie fotograferen. Ik ga met mijn 

cadeautje op wielen trekken langs de westkust van Frankrijk. 

 

  



Ton Knoop 

 
LEEGTE 

 

Het vergelijk van de foto’s geeft een 
contrast weer. 
Hoe harmonieus is de caravan op een 
rustige plek in eenvoud en basale 
aanwezigheid van comfort, passend in 
de leegte! 
Het laat zien dat wij weinig nodig 
hebben om gelukkig te zijn, anders dan 
het beeld dat wij als ideaal 
voorgeschoteld krijgen. 
Onderstaande foto geeft een beeld van 
georganiseerd reizen in luxe en 
perfectie, binnen een kort reisbeslag 
door het vliegtuig. 
De overeenkomst is leegte maar 
verschillend gezien en ervaren. 

 
 

 

  



Jeroen Tabbernee 

 

Ik zie een aantal dames, zomers gekleed, aankomen (of vertrekken) op een locatie met palmbomen en 

terrassen. De lucht is blauw en de zon schijnt fel. De afbeelding geeft mij een zomers vakantiegevoel. 

Waarschijnlijk zijn ze naar deze locatie gebracht met een vervoermiddel waar je krap en ongemakkelijk in zit, 

een volle auto, een veel te krap vliegtuig of een muffige trein. Maar een keer op bestemming maal je daar niet 

meer om. 

Daarom moest ik direct denken aan de volgende afbeelding. Ook dit is een vervoermiddel waar je niet erg 

comfortabel in zit, maar toch met veel plezier (en mogelijk met een stevige hernia) op terug kijkt. 

 



John Thijssen 

 

 

Het is een ander en wat ruimer vervoer middel dan een te krappen auto. 

Geen benzine of een elektrische aandrijving maar gewoon paarden krachten. 



Wil van den Buijs 

Op de Foto van John zie ik een tweespan voor een gebouw/poort. In de poort zie ik romaanse boogvormen. 

Het tweespan dat centraal daarvoor staat vormt qua kleur een enorm contrast met de achtergrond. De paarden staan stil en het  

geheel doet mij zeer statisch aan. Daarom heb ik gekozen voor wat meer beweging. Afgelopen week ben ik naar Terschelling geweest 

en heb natuurlijk de camera meegenomen. 

 

Ik heb weer wat ICM foto’s gemaakt. Hier is een doorkijkje naar de zee. 

 

 

 



 

Patrick van Hulst 

 



Dinie Wijgerse 

Ik denk in de foto 
van Patrick een 
schoorsteen te zien 
van mogelijk een 
steenfabriek tegen 
een mooie 
zonsondergang . 
 
Steenfabrieken 
waren een 
belangrijke 
bedrijfstak in ons 
gebied. 
 
Naast de gewone 
metselstenen stond 
steenfabriek 
Dericks en Geldens 
bekend om hun 
geglazuurd 
aardewerk waarvan 
hier een voorbeeld. 

 

 

  



Bea Hoendervanger 

 
De foto van Dinie, het verenigingsgebouw in Druten,  
deed mij denken aan een foto die ik afgelopen zomer  
heb gemaakt in een kerk in Frankrijk  
(omgeving Straatsburg) 
De figuren op het verenigingsgebouw komen aardig 
overeen met de figuren, te zien in deze kerk, 
Je zou je voor kunnen stellen dat het verenigingsgebouw er 
van binnen zo uit zou kunnen zien.  

  



Kees Gerrits 

Bij de voorgaande foto bekruipt mij het gevoel dat de kerken 

steeds meer in verval raken en dat is ook zo. Parochies hebben 

steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden. Kijk 

maar eens naar het Land van Maas en Waal waar het 

kerkbestuur onlangs ingrijpende besluiten heeft genomen over 

de sluiting van een fors aantal kerkgebouwen. 

Voor de gelovigen onder ons komt dan hun plek om hun geloof 

te belijden of gewoon om even stil te zijn te vervallen. Daarom 

ben ik er ook warm voorstander van om deze gebouwen een 

andere bestemming te geven. Geen normale woonbestemming 

wat mij betreft, maar een plek waar mensen toch kunnen 

samenkomen, verwonderen en stil kunnen zijn. 

Ik vond die plek in Nijmegen in de Mariakapel aan de 

Bredestraat. Daar had die ruimte een culturele bestemming 

gekregen tijdens een expositie van Andreas Hetfeld, de maker 

van het fantastische masker op het eiland Veurlent. 

De kapel had tevens een verbinding tot stand gebracht met het 

naastliggende klooster waar uitsluitend mensen met een eigen 

verhaal woonden, zoals tienermoeders, alleenstaanden, 

mensen met een beperking etc. Een prachtig initiatief. 

 

De foto toont de expositie in de kapel, die nog steeds 

gerestaureerd wordt. 

 

  



Alfons Damhuis 

Op de foto van Kees zie 

ik een expositie van kunst 

in een ruimte die aandoet 

aan als een (voormalige) 

kerk. Tenminste, de glas-

in-loodramen, de bogen in 

de muren, het stucwerk, 

het hoge deel met houten 

balustrade voor 

waarschijnlijk het koor -  

doet me daar erg aan 

denken.  

Het vrouwelijk naakt met 

ingekorte armen en 

benen vraagt meteen de 

aandacht. Andere 

beelden, schilderijen, een 

vliegtuigvleugel, een 

pianovleugel, … het doet 

divers, maar meest 

abstract en modern aan. 

Of de ruimte overigens 

openbare is durf ik niet te 

zeggen.  

Zelf kwam ik een bekend kunstwerk tegen, ‘de Nachtwacht’ van ene R. van Rijn, op een niet zo gebruikelijke plek: in de hal van een gesloten buurafdeling…  

Een kopie weliswaar, maar op ware grootte met de bedoeling (van het Rijksmuseum) om de kunst dichtbij te brengen. De Nachtwacht is On Tour.  

Zelf ben niet eerder in het Rijksmuseum geweest, en had nog nooit het genoegen oog in oog te komen met deze klassieker. Want het is best een 

indrukwekkend tafereel! En voor zijn tijd (1642) ook modern door bepaalde middelen en technieken die Rembrandt gebruikte en de dynamiek die hij de 

personen meegaf. Dat het hier staat is ook wel bijzonder, gezien de geschiedenis van het schilderij dat toch enkele keren door verwarde mensen is belaagd. 

Of is het een goed staaltje van integratie en normalisatie? Want wie kent niet diverse kunstenaars die ‘buiten de lijntjes’ kleurden en (meestal later) geroemd 

werden om hun werken…? En wiens werken daarna voor gigantische bedragen werden/worden verkocht… tja… wat de ‘gek’ er voor geeft…         

Toch mooi om dit schilderij nu op deze manier te mogen bewonderen.  



Tanja Kooymans 

 
 

Deze foto roept bij mij wel wat vragen op…  

Het lijkt erop of de Nachtwacht is uitgeleend, of misschien tijdelijk gedropt in een ruimte waar hij niet echt in past. 

Het oogt een beetje of het erin gepropt is. Hij komt niet echt tot zijn recht zo in ieder geval. Nodigt schijnbaar ook 

niet uit, gezien de vele lege stoelen, om er eens goed voor te gaan zitten en het kunstwerk te bekijken.  

  

Vandaar mijn keuze voor deze foto. Geen lege stoel of bank maar wel veel desinteresse        



 

Corrie van Lent 

Ja de vorige foto is er een met rust en alleen in de eigen wereld. 
Daarom deze keus van verstilling met rust en ruimte en de hele weg alleen voor 

zichzelf.  
Meer woorden zijn niet nodig het beeld spreekt voor zich. 

 

 



Gerard Vreeman 

Ik mag reageren op de foto van Corrie. Wat een prachtige plaat, door de plaats, door de ochtendzon (denk ik) de nevel en toch nog die 

eenzame fietser. De kleuren zijn precies vastgelegd door de camera zoals we die allemaal wel eens gezien hebben.  

De foto straalt een en al sereniteit  uit. 

Ik zag de foto en daarbij kwam als eerste bij mij op het lied van Alan Parsons Project, namelijk Old&Wise en dan met name de zin: ‘and 

someday in de mist of time……………’ 

Een tweede lied die bij mij opkwam is wat robuuster van aard en betreft ‘De Eenzame fietser’ van Boudewijn de Groot. 

Tegenover de al eerder genoemde sereniteit staat de hectiek van alledag en de enorme drukte in de omgeving en vaak ook in ons hoofd. 

Een aantal jaren geleden in Barcelona gemaakt bij een overdekte markt op de Ramblas.  Onwaarschijnlijk druk en je hoofd krijgt geen rust door 

de overweldigende kleuren en geuren van vlees, groente, snoep enz. enz. 

 



Willie Hol 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het fruit en de kruiden ook nog graag nog een lekker stukje vlees. 

  



Dicky van Gaalen 

 

 

Ik zie een prachtige langharige Schote hooglander met flinke horens. Hij ziet er een 

beetje verwilderd uit door zijn lange haren. Gelijk kwam ik op de gedachte om een 

liefelijke foto met ander soort kapsel/huid toe te voegen. Een moeder met haar kindje 

van 8 weken oud met een mooie gladde huid.  



Wim Arts 

In een verre woestijn, waar het zinderend heet was, leefden Kamil de kameel en Ollie de olifant. Kamil en Ollie waren goede 

vrienden, maar ze hadden wel hun eigen sterke punten. Op een dag ontstond er een discussie over wie van hen het betere dier 

was. 

 

Kamil betoogde dat hij beter was omdat hij grote afstanden kon afleggen in de 

droge woestijn, dankzij zijn uithoudingsvermogen en zijn bulten vol met water. 

Hij kon dagenlang reizen zonder te drinken, en zijn zachte tred zorgde voor 

weinig geluid in het stille zand. 

 

Ollie daarentegen wees op zijn kracht en intelligentie. Hij kon enorme bomen 

omverduwen en had een uitstekend geheugen. Bovendien kon hij met zijn slurf 

water opzuigen en zichzelf en anderen afkoelen, wat van levensbelang was in 

de verzengende hitte. 

 

Uiteindelijk besloten Kamil en Ollie dat ze beide unieke en waardevolle 

eigenschappen hadden. Kamil was het perfecte dier voor de woestijn, terwijl 

Ollie zijn eigen prachtige kracht en intelligentie bezat voor andere omgevingen. 

Ze beseften dat ieder dier bijzonder was op zijn eigen manier en dat ze elkaar 

aanvulden, waardoor hun vriendschap sterker werd dan ooit tevoren. 

 

 

 



Johan Postma 

De foto van Wim riep gelijk vragen op 

• Is het een kameel 

• Is het een dromedaris 

• Bek open, ogen dicht, waar denkt hij of zij aan? 

Uiteindelijk ga ik maar uit van een mannelijke kameel die aan eten denkt en in een visioen ziet hij een veld met overvloedig graan tegen een hemels blauwe 

lucht. 

Dit spreekt hem erg aan en hij besluit ( nog steeds met de ogen dicht ) om met zijn familie hier naar toe te gaan 

 



Piet van Vroonhoven 

 

Na het natuurlijke maar nuttige landschap van Johan, want een landbouwgebied een totaal kunstmatig 
landschap. De Jardin d'émail van Jean Dubuffet 



Ton Rothengatter 

 

De foto van de Jardin dÉmail van 

kunstenaar Jean Dubuffet waar je 

doorheen mag lopen, spelen enz. 

deed mij terugdenken aan een 

vakantiereis van bijna 3 weken naar 

Noorwegen Zweden Finland, de 

Noordkaap. Lapland, de prachtige 

Samicultuur enz. enz. 

En dan in relatie tot de vorige foto het 

Vigelandpark in de hoofdstad Oslo 

van Noorwegen.  Het beeldenpark 

bevindt zich in het Frognerpark dat 80 

hectaren groot is en veel beelden 

symboliseren de kringloop van het 

menselijk leven. Jammer genoeg was 

voor het bezoek aan dit museum in de 

openlucht maar weinig tijd 

gereserveerd. 

 Wij zijn er dus te snel door heen 

gelopen. Maar uiteraard toch wel wat beelden bekeken én foto’s gemaakt. Helaas was er nauwelijks tijd om de informatie bij de 

beelden te lezen en te overdenken. 

Deze excellente beeldentuin is het levenswerk van Gustav Vigeland. Hij leefde van 1869 tot 1943 en stierf dus tijdens de tweede 

wereldoorlog. 

  



Erik Hoogendoorn 

Ik ontving een foto van Ton met daarop een 

aantal granieten beelden van mensfiguren. 

Enig speurwerk leverde op dat het beelden 

van de Noorse beeldhouwer Gustav 

Vigeland zijn. De beelden geven mensen 

weer in verschillende levensstadia, met 

verschillende emoties en verschillende 

interacties. 

 

De beelden doen mij denken aan een foto 

van een stel apen die ik dit jaar maakte in de 

Apenheul. Wij mensen lijken immers op 

apen en apen lijken op ons. En zoals de 

beelden in de beeldentuin worden de apen 

bekeken en gefotografeerd door de 

bezoekers. 

De interactie van de apen noemen we 

“vlooien”. Dit is een belangrijke sociaal 

element in de apenwereld. Het versterkt de 

onderlinge banden en het groepsgevoel. Net 

als het maken van een fotoketting.  

 

 

 

 

 


